SAMENSMEDEN

scholieren

LAMINEREN KUN JE LEREN

Je knipt een mooie foto — of een stukje daarvan - uit een
tijdschrift, en je plastificeert het papier met een speciale
machine. Dat is lamineren: simpel, mooi en duurzaam.

De afbeelding kan een portretje zijn van iemand die je erg leuk vindt,

een fotootje van je lievelingsdier, van een stukje natuur, een sieraad of een

foto van jezelf: wat je maar wilt. Daarna ga je de plastic afbeelding nog mooier

maken, door er bijvoorbeeld iets op te plakken of aan vast te maken.

Van deze versierde afbeelding maak je vervolgens een broche of ketting.

Ook heel leuk als kadootje voor je lievelingstante, je vader, of je jarige vriend(in).

Je kunt je kunstwerkje natuurlijk ook gewoon aan de muur in je kamer hangen!

Lamineren kun je leren!
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